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Dienst van Woord, Gebed en Doop 
 

Verbinding 
 

 

 
 
 
 
 
 

In deze dienst zal Mees Arie Augustinus 
worden gedoopt. 

 
Voorganger: Ds. B. van der Linden, Waalwijk  
Organist:  Jos Dekkers 
Lector:  Francijn van Eersel  
 

WIJ ZOEKEN GOD 
-voorbereiding- 

Orgelspel 
Binnenkomst Kerkenraad 
Stilte 
 
Welkom en afkondigingen door de ouderling 
van dienst 
Stil gebed 
 
Aanvangslied:  Dit is de morgen (Lied 216) 
Bemoediging en groet 
Gebed van toenadering 
 
Lied: Abba Vader (Lied 886:1) 
 
Levensregels: Leef zoals de heilige Geest het 
wil (Galaten 5 : 22 – 26) 

 
Mensen die zich laten leiden door de heilige 
Geest, leven heel anders. Zij houden van 
elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze 
hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze 
geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en 
gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je 
precies wat de wet eigenlijk wil. Als je bij Jezus 
Christus hoort, laat je je dus niet leiden door 
slechte verlangens. 
Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige 
Geest te danken. Laten we dus niet 
opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers 
maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar 
laten we leven zoals de Geest het wil. 
 
Lied: Groot is uw trouw o Heer (Lied 885) 
 

GOD ZOEKT ONS 
-rond de Bijbel- 

Gebed 
 
Moment van de kinderen  
Kinderlied: Jezus is de Goede Herder (Op 
toonhoogte 531) 
 
Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
Als je bang in 't donker bent 
Denk dan eens al die schapen 
Die de heer bij name kent 
Jezus is de goede herder 
Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
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Jezus is de goede herder 
Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder 
Brengt mij veilig naar de stal 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Lezing: Johannes 15 : 1 - 8  
 
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen 
vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank 
die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij 
meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein 
door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf 
in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet 
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen 
vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht 
dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de 
wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand 
in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten 
voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets 
doen. Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank 
die weggegooid wordt en verdort; hij wordt 
met andere ranken verzameld, in het vuur 
gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven 
en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je 
wilt en het zal gebeuren. De grootheid van 
mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer 
jullie veel vruchten voortbrengen en mijn 
leerlingen zijn. 
 
Lied: Grote God wij loven U (Lied 413: 1 en 3) 
 
Verkondiging 
 
Lied: Toekomst vol van hoop (Toekomst vol 
van hoop | Chr. Koor Jigdaljahu) 
 
Mees wordt de kerk binnengebracht door Derek 
Lagrouw 
en de kinderen van de nevendienst komen terug. 
 

III. GOD ZOEKT ONS 
-rond de doop- 

 
Voorstellen en reden van doop door 
Armando 
 
Lied: Verbonden met vader en moeder (GOZ 
79) 
 

Doopgelofte 
 
Belijd je te geloven in God de Vader, de Zoon 
en de Heilige Geest? 
Erken je dat de doop een teken en zegel is van 
de liefde van God ons getoond in Jezus 
Christus? 
Beloof je je kind christelijk op te voeden, 
daarbij gebruikmakend ook van de hulp die de 
kerk daarbij geeft? 
 
Wil je ruimte in het gezin geven voor de 
christelijke opvoeding van Mees en daartoe 
ook bijdragen zoveel als voor je mogelijk is? 
 
Doopgebed 
 
Eeuwige, onze God, 
 
U hebt ons Jezus Christus gegeven. Hij werd 
gedoopt in het water van de Jordaan. Hij ging 
ons voor op de weg van het leven, die dwars 
door de dood heengaat. 
 
Zijn leven, zijn dood en opstanding zijn voor 
ons een teken dat U nooit zult loslaten wat uw 
hand heeft opgevat, dat er voor ons en onze 
kinderen vrede is en toekomst, dat U ons, dat 
U hen nooit in de steek laat.  
 
Wij bidden U voor Mees. Ook op hem zal het 
teken van de doop rusten.  Aan U behoort hij 
toe – zijn leven is bij U bewaard. Laat, als hij 
groter wordt, tot hem doordringen wat dat is: 
dat U onze God bent. 
Zegen zijn dankbare ouders, Armando en 
Lotte. Doe uw Heilige Geest ook hier, bij deze 
doop, neerdalen. Amen. 
 
Doop en handoplegging 
Doopkaars 
Gelofte  
 
We gaan staan. 
 
Wilt u, gemeente, Mees van harte ontvangen 
in uw midden? Als christelijke gemeenschap 
hem de ruimte bieden om te groeien in geloof 
en hem te helpen om  Christus na te volgen? 
 
Ja, dat beloven wij. 
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Zegenlied: Dat ’s Heren zegen op je daal 
(staande; Lied 363) 
 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
We gaan zitten. 
Felicitatie 
Gebeden 
Collecten  
 
Slotlied: Stromen van zegen ( Nederland 
Zingt: Er komen stromen van zegen ) 
 
Heenzending, zegen en beaming 
 
Wilhelmus (Liedboek 708 : 1 en 6) 
Orgelspel 
 
Na de dienst is er gelegenheid om Armando en 
Lotte van harte geluk te wensen met de doop 
van hun zoon. 
 
Collecte  

1e CBB Blinden Slechtzienden 
2e  Alg. Onderhoud 
3e  Steuncoll. 
 
CBB (Chistelijke Bibliotheek voor blinden en 
slechtzienden). 
Heeft U er weleens over nagedacht wat het 
betekent om op jonge leeftijd plotseling niet 
meer te kunnen zien? Of slechter te gaan zien, 
bijvoorbeeld door ouderdom? En wat dit 
betekent voor het bijwonen van de kerkdienst, 
het meeleven met de gemeente en het lezen 
van de Bijbel en andere christelijke lectuur? 
Bijna 18,9 miljoen kinderen onder de 15 jaar 
wereldwijd hebben een visuele beperking. 1,4 

miljoen is blind. Velen hebben weinig tot geen 
mogelijkheden om te kunnen lezen. Het 
ontbreekt aan (financiële) middelen om aan 
passende leesvormen te komen. Men is 
daarom bezig aan de productie van een 
voelbare peuterbijbel, zodat ook jonge 
kinderen, die een visuele beperking hebben, 
met hun ouders samen de Bijbel kunnen lezen 
zowel in binnen- als in buitenland. 
Tevens probeert men ook om de kerk 
toegankelijker te maken. Vanuit de overtuiging 
dat iedereen moet kunnen deelnemen aan het 
kerkelijk leven. Een visuele beperking mag 
daarbij geen belemmering zijn.  Lectuur en 
informatie kan worden omgezet in passende 
leesvormen. 
De eerste collecte is voor dit doel bestemd. U 
kunt Uw gave ook overmaken op het 
ibannummer van de Diaconie: 
NL38RABO0373709234 met vermelding van 
CBB 
De tweede collecte is bestemd voor het 
Algemeen Onderhoud van onze kerk en 
de derde collecte is de STEUNcollecte. 
 
Berichten voor de gemeente. 
 
Bloemen 
Op 20 april gingen de bloemen als groet en ter 
bemoediging naar mw. G.M. Hoogendoorn-
Maijers en naar hr. J.A. Koenen. 
  
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 364 224 05) of te 
mailen hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Ds. van der Linden heeft van 28 april t/m 2 mei 
vakantie. 
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